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Kruiskerk, zondag 14 april 2024, 9.30 uur

Muziek: Dinie Jager-Raven, orgel
Musicalkoor o.l.v. Albrecht Bijvank

Welkom en afkondigingen (door ouderling van dienst Ad Pontier)
Zingen: Psalm 116:1,3,5,6 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.

Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.

Hij is een God vol liefde en ontferming.

Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.
Ik had geen kracht — tot Hij mij redding bood.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Ik ben gered en hef als dank de beker.

Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:

ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen van het klein Gloria: Lied 195 (staande)
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed

Zingen: Lied 362:1,3 / tijdens het naspel van dit lied komt het musicalkoor op het podium



1. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'lk zal jou niet begeven'.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt —
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Korte inleiding (door Martin van der Klis)
Bijbellezing: Johannes 18:15-19, 25-27 (NBV21) (door lector Tonny Dekker)

[15] Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere
leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in,
[16] maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de
kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam
Petrus mee naar binnen. [17] Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een
leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,” zei hij. [18] De knechten en de gerechtsdienaars
stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was;
ook Petrus ging zich erbij staan warmen.

[19] De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer.

[25] Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een
leerling van Hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ [26] Maar een van de
knechten van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had
afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij Hem was?’ [27] Weer
ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.

Korte verbindende tekst (door Martin van der Klis)
Musicalkoor: True colors
You with the sad eyes, don't be discouraged, oh | realize
It's hard to take courage in a world full of people

You can lose sight of it all
The darkness inside you can make you feel so small



And | see your true colors shining through
| see your true colors and that's why | love you

So don't be afraid to let them show
| see your true colors, true colors
are beautiful like a rainbow

Korte verbindende tekst (door Martin van der Klis)
Bijbellezing: Johannes 21:2-8 (NBV21) (door lector Tonny Dekker)

[2] Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), Natanaél
uit Kana in Galilea, de zonen van Zebededls en nog twee andere leerlingen. [3] Simon
Petrus zei: ‘Ik ga vissen.” ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de
boot, maar de hele nacht vingen ze niets. [4] Toen het al ochtend werd, stond Jezus
op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. [5] Hij riep: ‘Hebben
jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,” antwoordden ze. [6] ‘Gooi het net uit aan de
rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit, en er
zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. [7] De leerling van wie Jezus
veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij
zijn bovenkleed aan — want hij was nauwelijks gekleed — en sprong in het water. [8]
De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich
aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. [9] Toen ze aan land
kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. [10] Jezus zei: ‘Breng ook wat
van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.’ [11] Simon Petrus ging weer aan
boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld
honderddrieénvijftig, en toch scheurde het niet. [12] Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet
iets.” Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het
de Heer was. [13] Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis.

Korte verbindende tekst (door Martin van der Klis)
Musicalkoor: Samen zijn en Wind of change

Samen zijn is samen lachen, samen huilen
Leven door dichtbij elkaar te zijn

Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm
Gekleurder dan 't grauwe om je heen

Want samen zijn Ja met z’'n twee

Dat wil toch iedereen, dat wil toch iedereen.

The world is closing in and did you ever think
That we could be so close like brothers?

The future's in the air, | can feel it everywhere
I'm blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment



On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Korte verbindende tekst (door Martin van der Klis)
Bijbellezing: Johannes 21:15-17 (NBV21) (door lector Tonny Dekker)

[15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van
Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U
weet dat ik van U houd.” Hij zei: “‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik
van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg Hij
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij
voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet
toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: “Weid mijn schapen.’

Zingen: Gabriella’s song

Vanaf nu is het leven van mij. ‘k Heb maar zoveel tijd hier gekregen.
Mijn verlangen dat bracht me bij wat ik miste en wat ik kreeg.

Nu is dit de weg die ik koos in een eindeloos groot vertrouwen,

Dat een klein deel van mij liet zien van de hemel die ik nooit vond.

Ik wil voelen dat ik leef. Al mijn dagen lang zal ik leven hoe ik wil.

Ik wil voelen dat ik leef en weten dat ik er mag zijn.

Ik wist altijd wel wie ik was, die gedachten liet ik slechts slapen
Misschien had ik geen and’re keus dan de wilskracht om te bestaan.

Ik wil leven hier, gewoon zoals ik ben
Kiezen sterk en vrij te zijn om te leven dag en nacht.

Ik ben ik en mij leven is van mij

En de hemel die ik verwacht komt wel later deze nacht.
Ik wil voelen dat ik mijn leven leef!

Musicalkoor gaat zitten

Moment met de kinderen



Tijdens het zingen van “Wij gaan voor even uit elkaar” gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar,

en delen nu het licht.

dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Zingen: Weerklank 58:1,2

- Kan dit lied met notenschrift gebeamd worden? Graag de noten zoals in de bundel
Weerklank, zie bijlage. (Let op: in de bundel Zingende Gezegend is dit lied met een andere
melodie weergeven.)

1. Heer Jezus, goede herder,
Gij weet: ik kan niet verder,
ik kan niet zonder U;
o herder, blijf mij leiden,
ik kan mijzelf niet weiden,
ik kan niet verder zonder U!

2. Rotsvast zou ik geloven,
geen mens zou mij ontroven
mijn onbegrensde trouw -
maar Heer, Gij ziet mij schromen
om nu tot U te komen
met niets dan ootmoed en berouw.

Verkondiging

Zingen: Zingende Gezegend 315:1,2,4

- Melodie “Wij moeten Gode zingen”, Lied 713 (Let op: dit is een andere melodie, dan in de
bundel Zingende Gezegend.)

- Tijdens het naspel van dit lied komt het musicalkoor op het podium

1. Wanneer ik zoek naar woorden
en niets dan stilte vind
dan weet ik: Heer, Gij hoorde



één stem: uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven,
uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven,

mijn zwijgen keurt Gij goed.

2. Wanneer ik zoek naar zinnen
en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen,
niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen
uw stem, o Christus - Gij;
Gij zult eens overwinnen
de tegenstem in mij.

4. Wanneer ik zoek naar woorden
is uw Woord mij genoeg;
dat Woord, dat wij eens hoorden,
dat Woord, dat mij al droeg
dat zal mij blijven dragen —
mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen:
dat ik naar U verlang.

Musicalkoor: Kleurrijk

De cirkel is doorbroken, ik heb mijn les geleerd
Nu kan ik weer gaan dromen en in vrijheid leven
De cirkel is doorbroken, ik mag mezelf weer zijn
Nu ik zelf weer kleurrijk mag zijn.

1. Dat zwart of wit een keuze was die ik nooit heb gesnapt
Wat was het leven simpel, of juist veel te moeilijk
En niemand had het antwoord op de vraag van het waarom
Waren we verstandig of juist dom

2. Ik ben geen grijze muis meer, want kleur is het devies
Voorbij de tijd van regels zodat ik nu echt kies
De regenboog die God laat zien als teken aan de wand
Betekent dat ook ik mezelf mag zijn

De cirkel is doorbroken, ik heb mijn les geleerd
Nu kan ik weer gaan dromen en in vrijheid leven
De cirkel is doorbroken, ik mag mezelf weer zijn
Nu ik zelf weer kleurrijk mag zijn.

3. De tijd van zwart-wit denken en van angst is nu voorbij



Wat vroeger heel gewoon was is voorgoed verdwenen
Wij mogen samenleven in een open maatschappij
Voor God hoort iedereen er altijd erbij

De cirkel is doorbroken, ik heb mijn les geleerd
Nu kan ik weer gaan dromen en in vrijheid leven
De cirkel is doorbroken, ik mag mezelf weer zijn
Nu ik zelf weer kleurrijk mag zijn.

Door Zijn genade leef ik onder Gods licht
Dat geeft de wereld een kleurrijk gezicht

De cirkel is doorbroken, ik heb mijn les geleerd
Nu kan ik weer gaan dromen en in vrijheid leven
De cirkel is doorbroken, ik mag mezelf weer zijn
Nu ik zelf weer kleurrijk mag zijn

De cirkel is doorbroken, ik heb mijn les geleerd
Nu kan ik weer gaan dromen en in vrijheid leven
De cirkel is doorbroken, ik mag mezelf weer zijn
Nu ik zelf weer kleurrijk

Nu ik zelf weer kleurrijk

Nu ik zelf weer kleurrijk mag zijn

Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De kinderen mogen opgehaald worden uit de créche
Collectemoment
Mededeling van nazorg
Zingen: Lied 704:1,2
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God



moge_ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons

behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

Zegen

Zingen: driemaal ‘amen’



