
Orde van dienst voor zondag 16 juni 2024 

Voorganger: Ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist: Henk Hortensius   

M.m.v. Kinderkoor Eigenwijs! o.l.v. Esther van Meerveld  

Begeleiding kinderkoor: Albrecht Bijvank  

 

 

 - Opgang en intrede –  

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Openingslied  Psalm 146: 1, 3 en 6  (De nieuwe psalmberijming)  

 

1. Halleluja! Heel mijn leven 

loof en prijs ik God, de HEER. 

Hem wil ik mijn liefde geven, 

al mijn dank en al mijn eer. 

Zingen zal ik levenslang, 

elke dag die ik ontvang. 

 

3. Wie op Jakobs God blijft bouwen, 

wie de HEER als helper heeft, 

kent geluk en kan vertrouwen 

op zijn God die redding geeft. 

Hij schiep hemel, zee en land; 

wat Hij heeft beloofd houdt stand. 

 

6. Eeuwig zal de HEER regeren, 

alle generaties door. 

Sion, kom je koning eren; 

vorstelijk gaat Hij ons voor. 

Geef je vrolijkheid een stem; 

halleluja – zing voor Hem! 
       

Bemoediging  en groet door predikant 

 

Kinderkoor Eigenwijs! zingt:  - ‘Hand en voet’  

    - ‘Kom maar’  

 

Gebed  

 

Tien Woorden van Jezus (graag tonen op het scherm)  

1. Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. 

2. Wees goed voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen. 

3. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat 

je rechterhand iets geeft. 

4. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je 

Vader bidden. 

5. Vergeef andere mensen hun fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven. 



6. Probeer niet om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. 

7. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan dat. 

8. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die 

andere dingen ook geven. 

9. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen. 

10. Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. 

 

Kinderkoor Eigenwijs! zingt:  - ‘Zing een nieuw lied’  

    - ‘Ho stop’  

 

 - Dienst van het Woord –  

  

Moment met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Lezing:  Marcus 4: 26-34   

Zingen:  ‘Een heel klein zaadje’ NLB 181: 4, 5, 6 en 7 (onbekend lied, dus graag met 

uitgebreider voorspel en notenbeeld op het scherm)  

 

Overweging 

 

Lied   ‘Dank, dank nu allen God’ NLB 704  

 

 - Dienst van het antwoord en afsluiting –  

   

Gebeden; dankgebed, voorbeden, stil gebed,  Onze Vader  

 

Collectemoment   

Aankondiging SG-dienst van 23 juni met filmpje  

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de kleinsten kunnen uit de crèche gehaald 

worden. 

  

Kinderkoor Eigenwijs zingt:  - ‘Maak een vrolijk geluid’ 

    - ‘Onder boven voor en achter’  

 

Zegen  

 

Slotlied  ‘Laat de woorden die we hoorden’ NLB 422  

 

    


