
Orde van dienst voor zondag 21 juli 2024 

Voorganger:  ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist:  Geurt Albert Buitenhuis  

 

 

 - Opgang en intrede –  

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Openingslied Psalm 121: 1, 2 en 4 (De nieuwe psalmberijming) 

1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 

Ik zie de bergen staan, 

daar komt mijn hulp vandaan, 

daar houdt de HEER mij in het oog; 

Hij maakte en bewaarde 

de hemel en de aarde. 

 

2. Hij laat je voeten veilig gaan. 

Als jij obstakels ziet: 

je helper sluimert niet. 

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 

en laat zijn steun ervaren. 

Hij zal zijn volk bewaren. 

 

4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 

Je ziel, je leven zal 

bewaard zijn, overal. 

Waar je ook komt of waar je gaat – 

voor nu en na dit leven 

zal Hij bescherming geven. 
       

Bemoediging  en groet door predikant 

 

Gebed   

 

Lied ‘Tienduizend redenen’ Opwekking 733  

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

Laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein:  

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 



Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Refrein:  

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

Mijn adem stokt en mijn einde komt, 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Refrein (2x):  

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

 - Dienst van het Woord –  

  

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Filmpje  ‘Sandy Tales’  Sandy Tales | 5 broden en 2 vissen - YouTube   

Moment met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Lezing   Marcus 6: 30-44 

Lied    ‘Wij delen’ (Kerk in Actie, zie bijlage) 

 

Overweging 

 

Lied   ‘Ik wil jou van harte dienen’ HemelHoog 395 / Opwekking 378 

 

 - Dienst van het antwoord en afsluiting –  

   

Gebeden; dankgebed, voorbeden, stil gebed,  gezongen Onze Vader (NLB 1006)  

 

Collectemoment   

  

Zegen gevolgd door gezongen 3x Amen 

 

Slotlied    ‘Vervuld van uw zegen’ NLB 425  

 

Uitleidende muziek  

    

https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E

